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GOD IS MIJN

Ik zal hun tot een God zijn. Jeremia 31:33

Voel je je niet helemaal vervuld wanneer God werkelijk jouw God is? Wat zou je ooit méér

kunnen verlangen dan Hem alleen? Is Zijn genoegzaamheid niet al voldoende om je hart diepe rust

te geven, zelfs als alles om je heen zou wegvallen? Toch herken ik je verlangen: je zoekt meer dan

stille tevredenheid. Je hunkert naar vreugde die je ziel laat zingen. Kom dan, ziel, luister – hier klinkt

muziek die niet van deze aarde is, maar uit de hemel zelf, want God is de Schepper van de hemel.

Geen melodie van welk instrument of snaar dan ook kan ooit zo zoet klinken als deze belofte: “Ik zal

hun tot een God zijn.” Dit zijn niet zomaar woorden, dit is een onpeilbare zee van geluk, een

eindeloze oceaan van pure vreugde. Durf erin te stappen, laat je dragen door die golven – je zult

geen oever vinden. Duik dieper, zelfs voorbij de grenzen van de tijd, en je zult geen bodem vinden.

“Ik zal hun tot een God zijn.” Als dat je ogen niet doet glanzen of je hart niet sneller doet kloppen

van blijdschap, dan is je ziel misschien wat ingesluimerd geraakt. Want je verlangt niet alleen naar

vreugde voor vandaag, maar ook naar een hoop die je draagt – iets stevigs waarop je je vertrouwen

kunt bouwen. En zeg zelf: wat kan er groter zijn dan dit? Deze belofte is het meesterwerk van alle

beloften. Als je haar omarmt, proef je hier en nu al een stukje hemel op aarde – en straks de volheid

van de hemel zelf. Dus richt je ogen op Hem, laat Zijn licht je hart steeds weer verwarmen. Leef

vanuit dit voorrecht, en laat je ziel overstromen met een vreugde die alle woorden te boven gaat.
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