GOD IS LIEFDE

God is liefde. 1 Johannes 4:8

Er staat geschreven: “God is liefde.” En liefde is een andere naam voor genade. Kom daarom, buig
je neer en aanbid de oneindige barmhartigheid en genade van God. Twijfel niet, aarzel niet. Genade
heerst, want genade is God, en God is liefde. O, dat jij, nu je ziet dat genade op de troon zit, zou
komen om het te ontvangen! Want genade heerst niet zomaar, maar door overwinning, door recht
en door macht. En ja, zij is ook verheerlijkt in glorie, want God Zelf verheerlijkt Zijn genade. Eén van
Zijn grote vreugden is juist om Zijn genade heerlijk en zichtbaar te maken. Hij verheugt zich in het
vergeven van wie zich bekeren - zo toont Hij Zijn vergevende genade. Hij verheugt zich in het
terugbrengen van wie is afgedwaald - zo openbaart Hij Zijn herstellende genade. En Hij verheugt
zich in het troosten van gebroken harten - zo laat Hij Zijn troostende genade zien. Het is steeds
dezelfde genade, maar telkens werkzaam op een andere manier. En God vindt er vreugde in om Zijn
genade te laten schitteren in al haar glorie. Daarom is er in de hemel een regenboog rondom de
troon, glanzend als smaragd - een beeld van Zijn liefde en ontferming. O, gelukkig zijn de zielen die
dit geloven! Want wie gelooft, mag direct tot Hem komen en Zijn genade verheerlijken door zelf een

levend getuigenis te worden van haar kracht.
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