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GOD IS HEILIG

Daarom zeg: zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel

Ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn, in de

landen, waarin zij gekomen zijn. Ez. 11:16  

Verbannen van de openbare middelen der genade, zijn wij niet verstoken van de genade van die

middelen. De HEERE, die zijn volk op een plaats brengt, waar zij zich als ballingen voelen, zal zelf bij

hen zijn, en alles voor hen zijn wat zij thuis hadden kunnen bezitten, op de plaats van hun plechtige

vergaderingen. Pas dit op uzelf toe, o gij, die wordt geroepen om rond te zwerven! God is voor zijn

volk een toevlucht.Zij vinden bij Hem een vrijplaats tegen elke vijand. Hij is ook hun tempel.Hij is bij

hen zoals met Jakob, toen hij sliep in het open veld, en bij zijn opstaan zeide: „Zeker, God was op

deze plaats”. Ook zal Hij voor hen zijn een heiligdom van rust, evenals het Heilige der Heiligen, dat

het geluidloos verblijf was van de Eeuwige. Zij zullen rusten van de vrees voor het kwaad. God zelf

is, in Christus Jezus, het heiligdom van de barmhartigheid. De ark van het verbond is de Heere

Jezus; en de staf van Aaron, de kruik met manna, de tafelen van de Wet zijn alle in Christus, ons

heiligdom. In God vinden wij de tempel van heiligheid en van gemeenschap. Wat hebben wij meer

nodig? O, HEERE, vervul deze profetie, en wees ons altijd tot een heiligdom!
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