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GOD HOUDT MEER VAN ONS DAN WIJ VAN ONSZELF

God is liefde in de hoogste graad. Hij is meer dan de liefde; de liefde is niet God, maar God is de

liefde; Hij is vol van genade, Hij is de volheid van barmhartigheid - Hij verlustigt Zich in

barmhartigheid. Ik geloof dat elke bloem in een tuin, die door een wijze tuinman wordt verzorgd,

kan vertellen over een bijzondere zorg die de tuinman aan de dag legt. Hij doet voor de dahlia wat

hij niet doet voor de zonnebloem; En de roos krijgt de zorg die de lelie niet nodig heeft; de geranium

vraagt om een aandacht die niet wordt gegeven aan de kamperfoelie. Elke bloem krijgt een

bijzondere verzorging van de tuinman. Hij houdt meer van ons dan wij van onszelf.
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