GOD HOORT DE ZONDAAR

Wanneer een moeder een ziek kind heeft, is het wonderlijk om te zien hoe goed ze naar haar kleine
luistert als zij het verzorgt. De goede vrouw, we vragen ons af of ze niet in slaap valt. Als men een
verpleegster zou inhuren is er een grote kans dat de verpleegster wel in slaap zou vallen. Maar als
de moeder het verzorgt hoeft het dierbare kind niet midden in de nacht te huilen om water, of zelfs
maar te spreken. Er klinkt een kleine zucht, wie zal het horen denkt u? Niemand anders dan de
moeder, haar oren horen het direct, want ze zijn in het hart van haar kind. Dus als er een hart in de
wereld is dat naar God verlangt, is Gods oor al in het hart van die arme zondaar. Hij zal het horen.
Als er hier op aarde een goed verlangen is heeft de Heere het al gehoord. Ik herinner me dat ik op
een gegeven moment een beetje bang was om het Evangelie voor zondaars aan zondaars te
verkondigen en toch wilde ik het, ik was gewend te zeggen: "Als u slechts een miljoenste deel van
een verlangen hebt, kom dan tot Christus." Ik durf nu meer dan dat te zeggen, maar tegelijkertijd,
als u een miljoenste deel van een verlangen hebt, als u slechts zucht, als u wenst te worden
verzoend, als u wenst gratie te krijgen, als u vergeven wilt worden, al is er maar een halve goede
gedachte in uw ziel gevormd, onderzoek het dan niet en verstik het niet, denk nooit dat God het zal

verwerpen.
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