GOD HEEFT MIJN ZIEL VERLOST

Hij zal de mensen aanschouwen, en zeggen: ,Ik heb gezondigd en het recht verkeerd, hetwelk mij niet
heeft gebaat; maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voere in het verderf, zodat mijn leven het

licht aanziet. Job 33:27, 28

Dit is een waar woord, afgeleid uit de ervaring van een godvrezend man, en het staat gelijk met een
belofte. Wat de HEERE heeft gedaan en nog steeds doet, dat zal Hij blijven doen, zolang de wereld
bestaat. De HEERE zal allen, die met een oprechte belijdenis van hun zonden tot Hem komen, aan
Zijn hart drukken. Feitelijk staat Hij altijd op de uitkijk om enigen te ontdekken, die bekommerd zijn
vanwege hun zonden. Kunnen wij de hier gebruikte taal niet onderschrijven? Hebben ook wij niet
gezondigd, persoonlijk gezondigd, zodat wij moeten zeggen: "Ik heb gezondigd?” Vrijwillig
gezondigd door het recht te verkeren? Gezondigd om te ontdekken, dat er geen voordeel in ligt,
maar een eeuwig verlies? Laten wij dan met deze oprechte erkentenis tot God gaan. Meer vraagt Hij
niet. Minder kunnen wij niet doen. Laten wij pleiten op Zijn belofte in de Naam van Jezus. Hij zal ons
verlossen van de hel, die ons wil verslinden. Hij zal ons leven en licht schenken. Waarom zouden wij
wanhopen? Waarom zouden wij zelfs twijfelen? De HEERE spot niet met ootmoedige zielen. Hij
meent wat Hij zegt. Voor de schuldige is vergeving mogelijk. Zij, die de doodstraf verdienen, kunnen
van rechtsvervolging worden ontslagen. HEERE, wij belijden onze schuld, en wij bidden U om

vergeving!
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