GOD HEEFT JE LIEF TOT IN EEUWIGHEID

Heb je ooit gedacht aan de liefde, die Christus je zal tonen, wanneer Hij je zonder vlek of smet zal
voorstellen voor de troon van Zijn Vader? Welnu, sta stil en bedenk dat Hij je op dit uur even
liefheeft als Hij je dan zal liefhebben; want Hij zal voor eeuwig Dezelfde zijn als vandaag, en Hij is
vandaag Dezelfde als Hij voor eeuwig zal zijn. "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u
liefgehad" en een hogere graad van liefde kunnen wij ons niet voorstellen. De Vader heeft Zijn Zoon

oneindig lief, en zo ook vandaag, gelovige, heeft de Zoon van God jou lief.
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