GOD HEEFT GESPROKEN

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Romeinen 10:17

Merk op dat de vreugde van het geloof geworteld is in het feit dat God heeft gesproken.
Misschien is er nog niets concreets gebeurd, maar omdat God heeft gesproken, mag jij je er in
verheugen. Elke Goddelijke belofte die je met geloof in je hart ontvangt, doet je ziel opspringen van
blijdschap. Al heb je die specifieke belofte nu misschien nog niet nodig, verblijd je dan toch, want
uiteindelijk zul je haar zeker ontvangen. En als die belofte op dit moment niet voor jou bestemd is,
dan geldt ze wel voor iemand anders. Wees verheugd dat, ‘God heeft gesproken’ en ook zal voorzien
in de behoeften van anderen. Wat als de zegen nu te groot voor je is om te ontvangen? Wees dan
toch blij, want deze zegen wordt bewaard voor de toekomst — voor een meer gevorderd stadium in
je geestelijke groei. En als je al een geruime tijd van een zegen mag genieten, wees dan dankbaar en
houd je vreugde levend, want ook dat is omdat ‘God heeft gesproken’. O, wat een rijk loflied klinkt er
door dat gezegende Boek! Alleen al de eerste bladzijden van Genesis zou je moeten vervullen met
dankbaarheid en vreugde, omdat je daarin kan zien zien hoe Hij de wereld heeft geschapen. Lees
elke bladzijde en zeg met blijdschap: “God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van
vreugde opspringen.”"Moge deze waarheid je hart verkwikken en je vandaag de hele dag vreugde

schenken.
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