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GODS GROOTHEID ZIEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien. Deuteronomium 5:24

Het grote doel van al Gods werken is het openbaren van Zijn heerlijkheid. Maar hoe kan deze

heerlijkheid aan zulke diep gezonken schepsels als wij zijn, geopenbaard worden? Het oog van de

mens is niet eenvoudig. Het werpt altijd een zijdelingse blik op zijn eigen eer, denkt te goed van zijn

eigen kracht, en is daarom niet in staat om de heerlijkheid van de Heere te zien. Het is daarom

duidelijk dat het eigen ‘ik’ uit de weg geruimd moet worden, zodat er ruimte komt om God te

verheerlijken. Dat is meteen de reden waarom God Zijn kinderen zo vaak in het nauw en in

moeilijkheden brengt. Hij wil dat zij hun eigen domheid en zwakte leren kennen, zodat zij daardoor

vatbaarder worden voor het zien van Gods majesteit. Iemand wiens leven een effen en makkelijk

pad is, zal maar weinig van de heerlijkheid van God zien, want hij heeft weinig gelegenheid om

zichzelf leeg te maken en is daarom maar in mindere mate geschikt om vervuld te worden met de

openbaring van God. Als je met je levensbootje op kleine riviertjes en in ondiep water vaart, zul je

maar weinig van de God van de stormen leren kennen; maar zij, die de zeeën moeten bevaren, zien

Gods wonderwerken in de diepte. Te midden van de hoge Atlantische golven van verlies, armoede,

verzoeking en smaad leren wij de kracht van Jehova kennen, omdat wij de nietigheid van de mens

ervaren. Dank God dan als jij over een moeilijke weg geleid wordt; daardoor leer je Gods grootheid

en Zijn goedertierenheid kennen. Je moeilijkheden hebben je met een schat aan kennis verrijkt, die

je op geen enkele andere manier had kunnen ontvangen. Je beproevingen zijn de kloven van de rots

geweest, waarin Jehova je een plek gaf, net zoals Hij bij Mozes deed, zodat je Zijn heerlijkheid zou

kunnen zien, toen Hij voorbij ging. Prijs de Heer dat je niet overgelaten bent aan de donkerheid en

de onwetendheid die het gevolg zouden zijn van altijddurende voorspoed. Dank God dat je in de

hitte van de beproeving geschikt gemaakt bent om de stralen van Zijn heerlijkheid te zien.
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