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GOD EERST, DAN DE EXTRA'S

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen

worden. Mattheüs 6:33

Let er eens op hoe de Bijbel begint; ‘In den beginne schiep God’. Laat jouw leven op dezelfde manier

beginnen. Zoek met je hele ziel in de eerste plaats en allermeest het Koninkrijk van God, als de

plaats van je burgerschap. En Zijn gerechtigheid als de karaktertrek van je leven. En wat betreft de

rest, de Heere zal er Zelf voor zorgen, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken. Alles wat voor dit

leven en voor de godzaligheid nodig is, zal je toegeworpen worden. Wat een belofte is dit toch! God

onderhoud je in je voedsel, kleding, huis enzovoort, wanneer je Hem zoekt. Je hebt Zijn zaak op het

oog en Hij zal voor jou zaak zorgen. Als je papier en touw wilt, dan krijg je ze erbij als je belangrijkere

dingen koopt. En precies zo zul je alles wat je aan aardse dingen nodig hebt, toegeworpen krijgen

met het Koninkrijk. Wie een erfgenaam van de verlossing is, zal niet van honger sterven;. Als je ziel

bekleed is met de gerechtigheid van God, kan je niet door de Heere met een naakt lichaam in de

steek gelaten worden. Weg met al die kwellende zorgen. Richt al je aandacht op het zoeken van de

Heere. Gierigheid is armoede, en angst is ellende: vertrouwen in God is een landgoed. Lijken op God

is als een hemelse erfenis. Heere, ik zoek U, laat U door mij vinden.
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