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GOD BLIJFT DEZELFDE

De Heere richt de gebogenen op Psalm 146:8

Kind van God, bent u neergebogen? Houd dan de Heere Zijn eigen woord voor: De Heere richt de

gebogenen op. Het is een woord van Zijn genade. Het is Gods gewoonte, het is Zijn belofte, het is

Hem tot vreugde, om de neergebogenen op te richten. Misschien bent u wel neergebogen omdat

het gevoel van zonde u drukt. Maar de Heere Jezus heeft de verzoening voor de zonde verworven.

Hij heeft gezegd: Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. Hebt u rouw, omdat u een van uw

geliefden verloren hebt? Is het moeilijk in uw leven geworden? Er is een Trooster Die kracht kan

geven. Er zijn mensen die zó terneer gebogen zijn, dat alleen de Heere hen kan oprichten. Hij kan

het niet alleen, Hij wil het ook doen. Hij kan het ware geluk geven, en uit de diepste diepte

opheffen. Kind van God, heeft de Heere u uitgeholpen uit vorige beproevingen? Hij zal het weer

doen, want Hij is en blijft dezelfde liefdevolle Heiland. Zijn we nu neergebogen en droevig? We

zullen weer opgericht worden. Er zijn misschien wel mensen die ons nu bespotten, maar ze zullen

beschaamd worden. Wat is het een eer om door de Heere Zelf opgericht te worden. Om dat te

ondervinden is het wel de moeite waard om voor een poosje neergebogen te zijn.
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