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GLORIE AAN GOD!

Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. 2 Petrus 3:18

De hemel zal vol zijn van een eindeloze lofzang voor Jezus. Zijn Naam zal daar voor altijd klinken.

Alles wat door Zijn bloed is vrijgekocht, is het waard om voor eeuwig te blijven bestaan. O Jezus, U

zult voor altijd geprezen worden. Zolang er onsterfelijke zielen leven, en zolang de Vader op Zijn

troon regeert, zal alle eer aan U toebehoren. Gelovige, je verlangt ernaar om op een dag samen met

de heiligen in de hemel Jezus alle eer te geven. Maar geef je Hem nu, hier op aarde, ook al de eer?

De apostel zegt het zo duidelijk: “Aan Hem zij de eer, nu en voor altijd.” Zou je die woorden vandaag

niet tot je eigen gebed willen maken? "Heer, help mij om U juist nu de eer te geven. Als ik weinig

bezit, leer me tevreden te zijn, zodat mijn leven Uw grootheid weerspiegelt. Als ik ziek ben, help mij

U te eren door geduldig te blijven. Als ik talenten heb, laat me die gebruiken voor U. Als ik tijd heb,

help mij die in te zetten om U te dienen. U hebt mij een hart gegeven om lief te hebben—laat dat

hart alleen voor U kloppen, brandend van liefde voor U alleen. U hebt mij een hoofd gegeven om te

denken—Heere, richt mijn gedachten op U. U hebt mij in deze wereld geplaatst met een

bedoeling—laat mij dat doel ontdekken en leiden daarin. Misschien kan ik niet veel, maar alles wat ik

heb en ben, behoort U toe. Neem mij, Heere, en maak mij in staat om U vandaag te verheerlijken—in

alles wat ik zeg, in alles wat ik doe, en met alles wat ik ben."
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