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EEN ZUIVERE WEEGSCHAAL

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Gij zult een zuivere weegschaal hebben, zuivere weegstenen, een zuivere efa, en een zuivere hin hebben,

Le 19:36

Weegschalen, weegstenen en maten, moesten alle wezen naar de maatstaf des rechts.
Ongetwijfeld zal dit aan een Christen behoeven te worden herinnerd; want al werd de gerechtigheid
van de gehele aarde verbannen, zo moest zij toch nog een schuilplaats vinden in gelovige harten.
Daar zijn echter andere weegschalen, om zedelijke en geestelijke zaken te wegen, en deze behoren
dikwijls nagezien te worden. Beproeven wij ze nog deze avond. Zijn de weegschalen, waarin wij ons
eigen karakter en dat van anderen wegen, volkomen zuiver? Veranderen wij onze onsen van
goedheid niet in ponden, en de mudde van andere voortreffelijkheid niet in schepels?  Let hier
vooral op maten en gewichten, Christen. De weegschalen, waarin wij onze bezoekingen en
beproevingen wegen, zijn die ook wel van de rechte soort? Paulus, die meer te lijden had dan wij,
achtte zijn verdrukkingen licht, en toch menen wij vaak, dat de onze zwaar zijn; er moet ongetwijfeld
iets aan het wegen haperen! Wij dienen op deze zaak acht te geven, opdat wij niet worden
aangeklaagd wegens oneerlijkheid in ons wegen. De gewichten, waarmee wij ons leerstellig geloof
wegen, zijn zij volkomen juist? De leer van de genade moet bij ons hetzelfde gewicht houden als de
leer van de plichten; niet meer, maar ook niet minder; er bestaat echter aanleiding tot de vrees dat
bij velen de ene of andere weegschaal niet evenmatig hangt. Het is van groot belang, de waarheid
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met een juiste maat te meten. Christen, waak hier vooral. De gewichten waarmee wij onze plicht en
onze verantwoordelijkheid uitwegen, lijken wel wat klein. Als de rijke niet meer bijdraagt voor de
zaak des Heeren, dan de arme, is dit dan een zuivere efa, een rechte hin? Wanneer leraars half
uitgehongerd worden, is dit eerlijk? Wanneer de arme wordt veracht, terwijl de goddeloze rijke
lieden worden bewonderd, is dit een eerlijke weegschaal?  Lezer, wij zouden de lijst kunnen
verlengen; maar wij willen liever, als het werk voor deze avond, u opdragen, alle onjuiste
weegschalen, gewichten en maten op te sporen en te vernietigen. 
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