Gij zult de Kanaanieten verdrijven

Gij zult de Kanaanieten verdrijven, al hebben zj ijzeren wagens, al zijn zj sterk. Josua17:18

Het is een krachtige bemoediging tot dapperheid, als men is verzekerd van de overwinning, want
dan gaat men ten strijde met vertrouwen, en men waagt zich daar, waar men anders bevreesd
geweest was heen te gaan. Onze strijd gaat tegen het kwaad in ons en om ons, en wij moeten ervan
overtuigd zijn, dat wij de overwinning kunnen behalen, en dat wij dat doen zullen in de naam van
de Heere Jezus. Wij nemen niet deel aan de wedren om te vallen, maar om te winnen; en winnen
zullen wij. De genade van God wordt met haar almacht ingezet voor de overwinning van het kwaad
in elke vorm: vandaar de zekerheid van de triomf. Sommige van onze zonden zien ijzeren
strijdwagens in onze gesteldheid, onze vroegere gewoonten, onze omgang, en onze bezigheden.
Desondanks moeten wij hen overwinnen. Zij zijn zeer sterk, en ten aanzien van hen zijn wij zeer
zwak; toch moeten wij hen in de naam van God overmeesteren, en dat zullen wij. Als één zonde
heerschappij over ons heeft, zijn wij niet de vrije mensen van de HEERE. lemand, die slechts door
één keten wordt vastgehouden, is toch een gevangene. Het is niet mogelijk naar de hemel te gaan
met één zonde, die in ons regeert, want van de heiligen wordt gezegd: “De zonde zal geen
heerschappij hebben over u”. Staop dan, en dood elke Kanagniet, en breek elke ijzeren wagenin
gruzelementen! De HEERE der heerscharen is met ons, en wie zal zijn zondevernietigende macht
weerstaan?
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