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GEZOCHT

En u zult genoemd worden: Gezochte. Jesaja 62:12

De genade van God komt misschien wel het helderst naar voren in dit wonder: we zijn niet

alleen gezocht, maar ook werkelijk gevonden. Denk er eens over na: als iemand thuis iets kwijt is en

overal zoekt, levert dat vaak niets op. Maar wat een vreugde als dat verloren voorwerp toch wordt

teruggevonden! Het zoeken kan zwaar zijn, maar het vinden maakt alles goed. Zo is het ook met

ons. Eer aan Gods onoverwinnelijke genade: wij zijn gevonden! Geen duisternis kon ons verbergen,

geen schuld of zonde kon ons aan Zijn oog onttrekken. Hij zocht ons, vond ons, en bracht ons veilig

thuis. En glorie aan Zijn eeuwige liefde: de Heilige Geest heeft ons vernieuwd en hersteld. Als je de

levensverhalen van sommige gelovigen zou opschrijven, zou je versteld staan van de wonderlijke en

onverwachte wegen die God gebruikte om hen naar Zich toe te trekken. Gezegend zij Zijn Naam: Hij

geeft het zoeken nooit op totdat ieder van wie Hij houdt echt gevonden is. Zijn kinderen worden

niet vandaag gezocht en morgen vergeten. Nee, Zijn almacht en wijsheid falen nooit – de Zijnen

dragen voor altijd de naam: “Gevonden.” Dat íemand gevonden wordt, is al een onvoorstelbare

genade. Maar dat jij en ik gevonden zijn – dát gaat elk begrip te boven. Daar is geen enkele andere

reden voor dan Gods oneindige, soevereine liefde. En wat blijft ons anders over dan ons hart te

verheffen, Hem te aanbidden, en vol verwondering uit te roepen: “Heere, ik loof U, want vanaf

vandaag draag ik de naam: gevonden.”
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