GEZEGEND DOOR GOD

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God

van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Psalm 68:20-21

Ben jij geneigd om te klagen? Denk je weleens dat God je hard behandelt? Bedenk dan: alles wat
je nu bent, ben je door Zijn genade. Ook al ben je nog niet geworden wie je zou willen zijn, vergeet
niet dat je - als God alleen maar op basis van strikte rechtvaardigheid met je zou omgaan - veel
erger af zou zijn. Je had in het armenhuis kunnen belanden, een plek waar bijna niemand vrijwillig
zou willen zijn. Je had in de gevangenis kunnen zitten — maar het was Gods genade die je
beschermd heeft tegen de zonden die je daarheen hadden geleid. Je had aan de rand van het graf
kunnen liggen, ziek en op het punt om de eeuwigheid binnen te gaan. Zelfs Gods heiligste kinderen
zijn de dood niet voorbijgegaan. O God, wanneer wij beseffen voor welke dingen Uw genade ons
heeft behoed, kunnen wij niet anders dan dankbaar uitroepen: “U hebt ons overladen met
zegeningen.” Sta er daarom echt bij stil wie je bent, christen. Je bent een kind van God, samen met
Christus erfgenaam. Eén van de “vele woningen” in het huis van de Vader is voor jou bestemd; Ook
de palmtakken en harpen van de verheerlijkten zijn voor jou bestemd. Je deelt in alles wat Christus
heeft, is en nog zal zijn. In alle gaven die Hij door Zijn hemelvaart heeft verworven, heb jij jouw
aandeel; alles wat Hij aan de rechterhand van God voor jou ontvangt, komt ook jou toe. En ook in de
glorie van Zijn wederkomst zul je meedelen. Zie hoe Hij jou, in verleden, heden en toekomst, blijft

overladen met Zijn zegeningen.
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