GEWILLIG KOMEN TOT JEZUS

Door de liefelijke werking van de Geest vindt de zondaar "een vrede met God, die alle verstand te
boven gaat, en die zijn hart en zijn geest bewaart door Jezus Christus, onze Heere". Welnu, het zal je
duidelijk zijn dat dit alles kan geschieden zonder enige dwang. De mens wordt evenzeer gewillig
getrokken, alsof hij in het geheel niet getrokken werd; en hij komt tot Christus met volle
instemming, met even volle instemming alsof er nooit een geheime invloed in zijn hart was
uitgeoefend. Maar die invloed moet uitgeoefend worden, anders is er nooit iemand geweest en zal

er nooit iemand zijn die tot de Heere Jezus Christus kan of wil komen.
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