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GEWASSEN IN ZIJN BLOED

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der

koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn

bloed. Openbaring 1:5

Dierbare vrienden, het laatste lied in deze wereld, het overwinningslied, zal vol van God zijn en van

niemand anders. Hier prijst u het instrument; nu kijkt u naar die of naar die man en u zegt: ‘God zij

gedankt voor die predikant en voor die man!’ Maar op die dag zullen hun namen vergeten zijn, zoals

de sterren niet meer schijnen als de zon zelf verschijnt. Het lied zal voor Jezus gezongen worden en

voor Jezus alleen: ‘Hem, Die ons heeft liefgehad en ons gewassen heeft in Zijn bloed, Hem zij de

heerlijkheid voor eeuwig. Amen.’ Geen minderwaardige hand heeft zelfs maar de minste delen van

de voorzienigheid geschetst. Dat was alles bedacht en ontworpen door het verstand van de alwijze,

alwetende God. Zelfs Christus’ dood was daar niet van uitgesloten. Hij Die engelen laat vliegen en de

mus leidt, Hij Die de haren van ons hoofd telt, Hij Die Zich met zulke kleine dingen bezig houdt, was

niet van plan om het grootste wonder van alle aardse wonderen, de dood van Jezus Christus, buiten

beschouwing te laten. Nee, de met bloed bevlekte bladzijde van dat boek, de bladzijde die het

verleden en de toekomst met gouden woorden heerlijk maakt - die met bloed bevlekte bladzijde

was, zo zeg ik, evenzeer door Jehova geschreven als alle andere bladzijden.
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