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GEWAPEND MET HEILIGE MOED

En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons

onderworpen, in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel

vallen. Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des

vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u

onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Lukas

10:17-20

In de aanwezigheid van de mens is satan groot en sterk en listig, maar in de aanwezigheid van de

Christus krimpt hij in totale onbeduidendheid. Hij weet dat hij zelfs een woord uit de lippen van

Christus of een blik uit Zijn ogen niet kan weerstaan, dus zegt hij: "Wat heb ik met U te doen, Jezus,

Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? (Mark 5:7 SV). De vraag lijkt alsof satan tot Christus smeekte om

Zijn macht niet uit te spreken, om hem niet aan te raken, maar om hem alleen te laten als te

onbeduidend om opgemerkt te worden. Dat is het ambacht van satan, dat hij zal janken als een

geslagen hond, en voor de voeten van de grote Meester hurkt, en naar Zijn aangezicht opkijkt, en

smeekt om alleen gelaten te worden, want hij kent de kracht van de Zoon van God goed genoeg. Ja,

de Naam van Jezus heeft een wonderbaarlijke macht over alle heerscharen van de hel; laten we ons

dus niet ongemakkelijk of ontsteld voelen door alle legers van satan, maar laten we met heilige

moed strijden tegen alle krachten van het kwaad, want we zullen meer dan overwinnaars zijn over

hen door Jezus Christus, onze Heere en Verlosser.
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