GEVANGEN IN HET GROTE NET

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten
van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en

nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Mattheus 13:47-48

Vergeet niet dat de Heere Jezus Christus zei, over die steden waar Zijn machtige werken waren
gedaan, dat het voor Sodom en Gomorra op de dag des oordeels verdraaglijker zou zijn dan voor
Kapernaum en Bethsaida, waar Hij zo vaak was geweest. Christus is dicht bij u geweest en u hebt
Zijn Evangelie gehoord, dat vele arme heidenen niet hebben gehoord. Nu u het Evangelie hebt
gehoord - het Evangelie van het verzoeningsoffer van Christus - zal Zijn bloed tegen u roepen, zoals
het bloed van Abel tegen Kain riep, als het niet op u wordt toegepast om u van de zonde te reinigen.
U kunt niet ontsnappen aan de Heere Jezus Christus. U bent gevangen in de mazen van het grote
net dat Hij over allen heeft geworpen die het Evangelie hebben gehoord. "Maar die niet gelooft, is
alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. En dit
is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever
gehad dan het licht; want hun werken waren boos." (Johannes 3:18-19 SV). Als u niet gelooft in de
Heere Jezus Christus, besluit u niet door Hem gered te worden, maar in de toestand te blijven

waarin u nu bent, dat wil zeggen "reeds veroordeeld".
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