Over ved zal ik u zetten

En die twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zei: Heere! twee talenten hebt gij mij
gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zei tot hem: wel, gij
goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zjt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga

in in de vreugde uws heeren. Matthélis 25:22 en 23

Kijk nog eens goed naar dit hoofdstuk. U zult allereerst opmerken, dat de man met de twee talenten
even gerust tot zijn heer kwam als de man die vijf talenten had. 1k durf wel te zeggen, dat terwijl die
arme man handel deed met zijn twee talenten, hij wel dikwijls op zijn buurman met de vijf talenten
zal gezien hebben, zeggende: O, ik wenste dat ik evenveel kon doen als hij! Zie, hij heeft vijf
talenten om uit te zetten, hoe veel rente brengt hem dit niet elk jaar op. Ach, dat ik even veel kon
doen als hij. En terwijl hij voortging, heeft hij dikwijls gebeden: O Heere, geef mij groter
bekwaamheid en meerdere genade om U te dienen, want ik verlang er naar meer te doen. En als hij
nederzat om zijn dagboek te lezen, dacht hij: Ach, dit dagboek zegt mij niet veel. Er wordt hier niet
vermeld dat ik door vijftig landstreken gereisd heb. Ik kan niet zoals Paulus zeggen dat ik van land
tot land gegaan ben om de waarheid te prediken. Nee, ik kon niet anders doen dan op mijn plaats
blijven in deze gemeente, waar ik bijna van honger om moest komen, terwijl ik arbeidde voor haar
en zo ik tien of twaalf mensen tot de kerk heb mogen toebrengen, dat is a zeer veel voor mij. Alsik
naar de hemel ga, dan zal ik op de een of andere wijze door de deur sluipen. Houd op, wacht een
weinig, o kleingelovige, houd op, uw Meester zal zo niet met u handelen. Als u komt te sterven, zult
u door Zijn genade even gerust en vol vertrouwen sterven met uw wel bestede twee talenten als uw
medebroeder met zijn tien, want als u daar komt, zult u in de vriendelijke tegenwoordigheid uws
Heeren komen.
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