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GENEES MI), HEERE! 70 ZAL IK GENEZEN WORDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Genees mij, Heere! Zo zal ik genezen worden. Jeremia 17:14 Ik zie hun wegen en zal hen
genezen. Jesaja 57:18

Het komt Gode alleen toe de geestelijke ziekte te genezen. De natuurlijke ziekte kan gewoonlijk
door de mens worden genezen, maar zelfs dan moet de eer gegeven worden aan God, die aan het
geneesmiddel geneeskracht meedeelt en aan het menselijk gestel het vermogen geeft de ziekte af
te werpen. Wat geestelijke ziektes betreft, deze kan de grote Geneesheer alleen genezen; Hij eigent
zich dit toe als een Hem toekomend recht. "Ik dood en Ik maak levend, Ik versla en Ik heel;" een van
de meest geliefkoosde namen van de Heere is Jehova-Rof, de Heere die u geneest. "Ik zal u
genezen van uw wonden" is een belofte, die niet kon komen van mensen lippen, maar alleen uit de
mond van de eeuwige God. Daarom riep de psalmist uit: "genees mij, Heere! want mijn beenderen
zijn verschrikt," en wederom: "genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd." Daarom ook
verheffen de godvruchtige de naam des Heeren, waar zij zeggen: 'Die al onze ziekten geneest." Hij
die de mens maakte, kan alleen de mens herstellen; die de eerste Schepper van onze natuur was,
kan haar ook alleen herscheppen. Welk een onuitsprekelijke troost, dat in de persoon van Jezus "de
Godheid lichamelijk woont." Mijn ziel, wat ook uw ziekte wezen mag, deze grote Geneesheer kan u
genezen. Omdat Hij God is, zo is er geen grens voor zijn macht. Kom derhalve met het blinde oog
van het verduisterd verstand, met de lamme voet van de uitgeputte kracht, met de verminkte hand
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van het zwak geloof, met de koorts van een oplopend humeur of van bevende neerslachtigheid,
kom zoals gij zijt, want Hij die God is kan u gewis van uw plaag genezen. Niemand zal de
geneeskracht tegenhouden, die van Jezus, onze Heere, uitgaat. Legioenen duivels zijn gedwongen
geworden de macht te erkennen van onze beminde Geneesmeester; nog nooit faalde zijn kunst. Al
zijn vroegere patienten zijn genezen geworden, en alle toekomende zullen evenzeer worden
geholpen. Ook gij zult tot hun getal worden gerekend, mijn vriend, zo gij slechts deze avond op Hem
wilt vertrouwen.
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