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GENADE!

Het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebreeën 12:24

En nu geliefden! Stel het bloed van Abel tegenover het bloed van Christus. Zie daar Jezus Christus,

de vleesgeworden Zoon van God; Hij is gekruisigd. Hij is vermoord, vermoord door zijn eigen

broeders. „Hij kwam tot de Zijnen en de Zijnen hebben hem niet aangenomen, maar leidden Hem uit

om te sterven". Hij bloedt. Hij sterft; een kreet doorklinkt de hemel. De verbaasde hemelgeesten

rijzen van hun zitplaatsen op en vragen: „Wat is dit? Wat voor kreet is het die wij vernemen?"

Wederom antwoordt de Almachtige: „Het is een kreet van bloed; het is de stem des bioeds van Mijn

eniggeborene en welbeminde Zoon!" En God ziet neer en luistert naar de kreet. En welke is die?

Wraak? O neen, het is: „Genade! genade! genade!" Hij zegt: „Vader, vergeef het hun; want zij weten

niet, wat zij doen!" In dit opzicht spreekt Christus' bloed betere dingen dan Abel: want Abels bloed

riep om wraak, en deed het zwaard van God de schede verlaten; maar Christus' bloed riep

„Genade!" en deed het zwaard wederkeren tot zijn plaats om daar te rusten voor altijd.
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