GELOUTERD DOOR HET VUUR

En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal
het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal

zeggen; het is mijn volk; en het zal zeggen: de HEERE is mijn God. Zach. 13:9

Genade verandert ons in kostbaar metaal en dan gaan het vuur en de oven daarmee noodzakelijk
gepaard. Deinzen wij daarvoor terug? Zouden wij liever als waardeloos worden beschouwd, om een
rust te kunnen genieten, gelijk aan die van de stenen van het veld? Dit zou zijn het kiezen van het
slechtste deel: evenals Ezau de soep te nemen en het deel van het verbond prijs te geven. Neen,
HEERE, wij zullen veel liever in de oven worden geworpen dan uit Uw tegenwoordigheid te worden
verstoten. Het vuur loutert alleen maar, het vernietigt niet. Wij moeten door het vuur worden
geleid, niet erin gelaten. De HEERE waardeert Zijn volk als zilver, en daarom doet Hij moeite het
schuim uit te zuiveren. Als wij wijs zijn, zullen wij het zuiveringsproces eerder toejuichen dan
afwijzen. Ons gebed zal zijn, dat veeleer onze onzuiverheid van ons mag worden weggenomen dan
dat wij aan de smeltkroes zouden worden onttrokken. O, HEERE, Gij bedroeft ons metterdaad. Wij
zijn bereid om te smelten onder de hevigheid van de gloed. Dit is toch de manier, waarop Gij te
werk gaat en Uw manier is de beste. Houd ons staande onder de beproeving en voltooi het proces

van onze zuivering, en wij zullen de Uwe zijn voor eeuwig en altoos.
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