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GELOOF TOT HET EINDE

Ziehier het grafschrift van al die gezegende heiligen die ontslapen zijn vóór de komst van onze

Heere! Het doet er niet toe hoe zij verder stierven, dit ene punt, waarin zij allen overeenkomen, is

het meest waard te worden vermeld: "zij stierven allen in geloof." In geloof leefden zij - het was hun

troost, hun gids, hun motief en hun steun; en in dezelfde geestelijke genade stierven zij, hun

levenslied eindigend in de zoete inspanning die zij zo lang hadden voortgezet. Zij stierven niet

rustend in het vlees of op hun eigen verworvenheden; zij hadden hun weg van aanneming door God

niet verlaten, maar hielden vast aan de weg van het geloof tot het einde.
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