GELOOF IN GOD

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Heb geloof in God. Markus 11 vers 22

Het geloof is de voet van de ziel, waarmee zij het pad van Gods geboden kan lopen. De liefde geeft
de voeten vleugels, maar het geloof draagt de voeten. Het geloof is de olie die de tandwielen van
heilige toewijding en vroomheid goed laat lopen. Zonder het geloof sleept een mens zich met
moeite voort. Alle dingen zijn mij mogelijk door het geloof. Maar zonder geloof heb ik geen
verlangen en geen kracht om iets in Gods dienst te doen. Ben je op zoek naar de mensen die God
het beste dienen? Zoek dan naar hen, die het meeste geloof hebben. Kleingeloof maakt je dan wel
zalig, maar het doet geen grote dingen voor God. Kleingeloof zou Apollyon niet overwonnen
hebben. Er was een ‘Christen’ nodig om dit te doen. Kleingeloof zou de Reus Wanhoop niet
verslagen hebben; de arm van Grote Genade moest hem helpen om het monster neer te vellen.
Kleingeloof gaat zonder twijfel naar de hemel, maar verstopt zich vaak in een notendop. Kleingeloof
zegt: ‘Wat is de weg toch ruw! Vol met doornen en vol gevaren. Ik ben bang om er over te gaan.’
Grootgeloof denkt aan de belofte: ‘Uw kracht zal zijn in overeenstemming met uw dagen’, en het
gaat moedig op weg. Kleingeloof is wanhopig en laat zijn tranen de vrije loop; maar Grootgeloof
zingt: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet
overspoelen.” Wil jij graag getroost worden en gelukkig zijn? Wil je genieten van het dienen van
God? Heb dan geloof in God. Als je van het donker houdt, en er tevreden mee bent om in het donker
en in de ellende te blijven, wees dan tevreden met een klein geloof. Maar als je van de zon houdt, en
ernaar verlangt om vrolijk te kunnen zingen, verlang dan vol vuur naar de beste gaven: een groot

geloof!
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