GELOOF BRENGT LIEFDE

Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

Efeze 3:1

I_I et is van het hoogste belang dat wij als gelovigen Jezus voortdurend in ons hart dragen, opdat
onze liefde tot Hem mag toenemen en ons verlangen om Hem te kennen verdiept wordt. Mijn wens
is dat jij, lezer, met een volhardend hart het kruis steeds meer en meer zult leren kennen. Want om
Christus nabij te hebben, moet het hart geheel vervuld zijn van Hem — zo vol dat het bijna
overvloeit. Daarom bidt de apostel: “Opdat Christus door het geloof in uw harten mag woont.” Zie
hoe dicht hij Jezus verlangt te hebben! Niets is inniger dan Hem te dragen in het hart. Laat ons
daarom verlangen naar een liefde tot Christus van blijvende aard — niet een liefde die plots
ontvlamt en weer uitdooft tot een gloed van sintels, maar een heilig vuur dat voortdurend brandt,
gevoed door geestelijke olie, gelijk het altaarvuur dat nooit mocht doven. Dit kan alleen door geloof
worden bereikt. Dat geloof moet sterk zijn, want als het geloof zwak is, zal de liefde niet branden.
Zoals de wortel van een bloem gezond moet zijn om een zoete geur te dragen, zo moet ook het
geloof levend zijn om ware liefde voort te brengen. Geloof is de wortel van de lelie, en liefde is haar
bloem. Jezus kan niet wonen in de liefde van je hart, tenzij je Hem vasthoudt met het geloof van je
hart. Vertrouw daarom altijd op Christus, zodat je altijd van Hem kunt houden. En als je merkt dat je

liefde koud is geworden, weet dan dat je geloof verzwakt is.

Gebed: Heere, vul mijn hart met Uw aanwezigheid, zodat mijn geloof standvastig blijft en mijn liefde
niet verkoelt. Houd mij dicht bij U, opdat mijn leven mag branden als een heilig vuur tot eer van Uw

Naam. Amen.
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