GELOOF

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen

uitblussen. Efeze 6:16

Geloof is een bijzondere genade, een gave die God het meest behaagt — en juist daarom haat de
duivel het zo. Want door jouw geloof wordt God verheerlijkt, en dat raakt de vijand diep, omdat hij
daarin zijn eigen nederlaag ziet én de overwinning van Gods genade. Door geloof ben je gered,
gerechtvaardigd en dicht bij God gebracht. Het is dan ook geen wonder dat Satan juist daar zijn
aanvallen op richt. Want wanneer je gelooft in Christus, word je bevrijd uit de macht van de zonde
en ontvang je de kracht om werkelijk als kind van God te leven. Geloof is net zo onmisbaar voor
jouw redding als het hart is voor je lichaam. Daarom zijn de pijlen van de vijand vooral gericht op dit
kostbare geschenk. Geloof is als de vaandeldrager in de strijd, en niets wil de vijand liever dan hem
neerhalen, om zo jouw moed te breken. Alle machten van de duisternis zullen dus strijden tegen
jouw vertrouwen op God, en verleidingen zullen telkens proberen dat geloof aan te wankelen. Maar
weet dit: door geloof leef je. Je bent ermee begonnen te leven, en je blijft ermee leven. Geloof is
jouw sieraad, jouw vreugde, jouw glorie. Het is een schat die de vijand maar al te graag van je wil
roven. Hou daarom stevig vast aan dat kostbare geloof. Want wie vasthoudt, mag weten: wat God

heeft gegeven, kan niemand uit je handen nemen.
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