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DE HEERE ZAL U BESCHUTTEN

Gelijk vliegende vogelen, alzó zal de HEERE der heerscharen Jeruzalem beschutten. Jes. 31:5.

Met reppende vleugel haast de moedervogel zich ter bescherming van haar jongen. Zij verspilt geen

tijd, wanneer zij hen van voedsel komt voorzien, of hen bewaakt voor het gevaar. Zo zal de HEERE

als op arendsvleugelen komen ter bescherming van zijn uitverkorenen; ja, Hij zal rijden op de

vleugels van de wind. Met uitgespreide vleugel bedekt de moeder haar kleintjes in het nest. Zij

verbergt hen door tussenkomst van haar eigen lichaam. De hen verschaft haar eigen warmte aan

haar kuikens, en maakt van haar vleugels een huis, waarin zij zich op hun gemak voelen. Zó maakt

de HEERE zichzelf de bescherming van zijn uitverkorenen. Hijzelf is hun toevluchtsoord, hun

woning, hun alles. Zoals vogels vliegen, en vogels bedekken (want het woord betekent beide) zo zal

de HEERE zijn voor ons: en Hij zal dit bij herhaling en met goed gevolg zijn. Wij zullen worden

beschermd en bewaard voor alle kwaad: de HEERE, die zichzelf met vogels vergelijkt, zal hun niet

gelijk zijn in hun zwakheid, want Hij is de HEERE der heerscharen. Laat dit onze troost zijn, dat de

almachtige liefde snel zal zijn om te helpen, en beslist om te bedekken. De vleugel van God is sneller

en teerder dan de vleugel van een vogel, en wij zullen onder zijn schaduw vertrouwen van nu tot in

eeuwigheid.
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