GELIJK, MAAR TOCH VERSCHILLEND

Daar nestelen de vogeltjes, de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.
De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de Rlipdassen. Psalm

104:17-18

God heeft geen twee mensen precies hetzelfde gemaakt. Kijk maar naar de bladeren van een
boom: je zult er geen één vinden met exact dezelfde nerven. Zo is het ook met de christelijke
ervaring. Waar echt leven is, verschilt die ervaring altijd op een of andere manier van die van ieder
ander. In een gezin kunnen alle kinderen op hun vader lijken, en toch is elk kind weer uniek. Zo is
het ook met Gods kinderen: zij weerspiegelen allemaal iets van Christus, maar geen van hen is een
kopie van de ander. Misschien vraag je je af of jouw weg wel de juiste is. Ben je leeg van jezelf en
richt je je blik alleen op Christus? Dan ben je op het goede pad - ook al lijkt jouw weg totaal niet op
die van iemand anders. Juist dat is Gods bedoeling. Kijk maar naar de schepping: een geit is geen
konijn, en een ooievaar geen mus. Toch heeft God elk schepsel precies zo gevormd dat het zijn
eigen plaats en doel vervult. Zo geeft Hij ook jouw unieke ervaring vorm, zodat daarin een glimp van
Zijn heerlijkheid zichtbaar wordt die anders verborgen zou blijven. Bij sommigen stroomt het leven
over van vreugde, terwijl anderen vaak worstelen met zwaarmoedigheid. Sommigen vinden een
kalmere weg ertussenin, en weer anderen kennen hoge pieken en diepe dalen. Maar al deze
verschillende ervaringen zijn even waardevolle uitdrukkingen van Gods liefdevolle goedheid.

Daarom mogen we ze niet alleen aanvaarden, maar ook waarderen en koesteren.
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