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BENT U TOT CHRISTUS GEKOMEN?

Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebreeën 12:24

Van de christen wordt gezegd, dat hij gekomen is tot het bloed der besprenging. Ik zal de zaak in

het kort afdoen, maar ik zal plechtig en zonder omwegen te werk gaan. Mijn hoorders, bent u tot

het bloed van Christus gekomen? Ik vraag u niet of u tot de kennis van een leerstuk gekomen zijt, of

tot de waarnemingen van ceremoniën, of tot een zekere vorm van ondervinding; maar ik vraag u of

u tot het bloed van Christus gekomen bent. Zo ja, dan weet ik hoe u komt. U moet tot het bloed van

Christus komen zonder verdienste van uzelf. Schuldig, verloren en hulpeloos moet u tot dat bloed

komen, en tot dat bloed alleen. Ik weet, u komt met een bevend en treurend hart. Sommigen van u

herinneren zich, hoe ze voor het eerst kwamen, terneergeslagen en vol vertwijfeling: maar dat bloed

deed u herleven. En van deze zaak ben ik zeker: zoals u eens tot dat bloed gekomen bent, zo zult u

het elke dag herhalen. Dit zal de beschrijving van uw leven en sterven zijn: "Ziende op Jezus". En uw

gehele werkzaamheid zal in dit éne begrepen zijn: „Tot welke komende als tot een levende steen".

Niet tot welke ik gekomen ben, maar tot welke Ik altijd kom. Wanneer u eenmaal tot het bloed van

Christus gekomen bent, zult u behoefte voelen om iedere dag tot dat bloed te komen.
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