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GEÏNSPIREERD

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijkgrote droppelen bloeds, die op

de aarde afliepen. Lukas 22:44

Men moet zelf geïnspireerd zijn, óf zich strikt beperken tot de geïnspireerde woorden, om te allen

tijd passend te spreken over de grote „verborgenheid der godzaligheid”. God geopenbaard In het

vlees, en dat in het bijzonder wanneer men meest moet stilstaan bij God, die zó geopenbaard wordt

in het lijdende vlees, dat de flauwste trekken duidelijk zichtbaar worden.

O Heere, open Gij mijn lippen, opdat mijn tong de juiste woorden kan uitspreken. Bij de

overpeinzing van het toneel van de zware strijd In Gethsemané worden wij gedwongen erop te

letten, dat onze Zaligmaker daar een smart leed, die hem in elke vorige periode van Zijn leven

onbekend was, en daarom willen wij onze prediking beginnen met het stellen van de vraag: „Wat

was de oorzaak van de bijzondere smart in Gethsemané?”

Onze Heere was gedurende Zijn gehele leven de „man van smarten en verzocht In krankheid” en

toch denk ik, hoe paradoxaal het ook mag klinken, dat er op de aardbodem nauwelijks één

gelukkiger mens bestond dan Jezus van Nazareth, want de smarten, die Hij had te verduren, hadden

hun tegenwicht in de rust van zijn reinheid, de kalmte van zijn gemeenschap met God, en de

vreugde van zijn bereidwilligheid.

Ieder deugdzaam mens weet, dat dit laatste zeer liefelijk is, en des te liefelijker naar verhouding tot

het leed, dat vrijwillig wordt gedragen ter uitvoering van Zijn goede voornemens.
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