GEHOORZAAMHEID

Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, luisteren is beter dan het vette der rammen.1 Samuél 15:22

Misschien bevindt u zich in een christelijke kerk waar u veel zaken ziet die verkeerd zijn en weet u
dat u uw stem daartegen zou moeten verheffen. Maar u doet niets. U denkt: Ik ben hier nuttig en als
ik wegga, kan ik waarschijnlijk niet zoveel nuttige dingen doen. U houdt uzelf voor de gek. Uw
“nuttigheid” is als het vette van de rammen, waar God geen behoefte aan heeft. Mijn broeder, een
christen behoort te wandelen in de wegen die zijn Meester hem wijst, waarbij hij de gevolgen aan de
Almachtige overlaat. Uw nuttigheid is van geen nut als u niet doet wat de Meester gebiedt, ondanks
alle gevaren en risico’s. Ik raad u aan de bevelen van de Koning op te volgen. Wat Hij u ook zegt, doe
dat. Ga met Maria aan Zijn voeten zitten en als u weer opstaat uit uw eerbiedige houding, laat dit
gebed op uw lippen zijn: "Help mij Uw geboden te doen, want dat is een heerlijke weg. Laten mijn
hoofd, hart of handen niet zondigen tegen mijn God” (Engels gezang). Het kan zijn, dierbare
broeder, dat er in uw leven een hele slechte gewoonte is geslopen, waar u eigenlijk wel van geniet.
U kunt zich verontschuldigen met de gedachte: “Ik ben toch altijd bij de kerkdiensten, ik geef zoveel
van mijn levensonderhoud aan het werk van de Heere.” Ik ben blij dat u deze dingen doet, maar o!
geef die zonde op! Breek hem in stukken en smijt hem weg. Want als u dat niet doet, is al uw
offervaardigheid onaangenaam voor de Heere. Het eerste wat God vraagt is gehoorzaamheid. Al zou
u preken met de tong van mensen of engelen, of uw lichaam overgeven om verbrand te worden, uw
goederen allemaal aan de armen geven, toch zou u dat alles niets baten als u niet luistert naar de

Heere en Zijn wil doet.
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