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GEHOORZAAMHEID IN ALLE DINGEN

Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders, en al wat zij had; en zij heeft

gewoond in het midden van Israel tot op dezen dag, omdat zij de boden verborgen had, die Jozua

gezonden had, om Jericho te verspieden. JOZUA 6:25

De volgende vraag is een vraag die ik nooit van plan ben om te beantwoorden, omdat ik die vraag

nooit voor mezelf stel. De vraag is deze: kan een gelovige verloren gaan omdat een of andere plicht

of bijbelse verordening wordt veronachtzaamd? Dit is een vraag die door egoïsme wordt

opgeworpen. Moeten we slechts datgene doen wat onze redding zal verzekeren? Zijn we zo erg

egoïstisch? Zou een liefhebbend kind het volgende zeggen? 'Als ik weiger de wil van mijn vader te

doen, dan ben ik nog steeds het kind van mijn vader. Ik zal nog steeds door hem gevoed en gekleed

worden" Alleen een slecht kind zou zo praten. De ware zoon vraagt: "Wat wil mijn vader dat ik doe?

Ik zal het met alle plezier voor hem doen. Wat verbiedt mijn vader? Want wat hij verbiedt, zal mij

verachtelijk zijn." Stijg boven alle vragen over essentiële en niet-essentiële zaken uit, en leer in alle

dingen te gehoorzamen; al is het slechts een scharlaken snoer dat je aan het raam moet vastbinden,

of dat je jezelf moet wassen in water, doe wat je geboden wordt, en verzet je niet tegen het Woord

van de Heere.
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