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GEHOORZAAM AAN JEZUS ALLEEN

We ontkennen dat een koning of het parlement wetten kan maken voor de kerk van Christus. Voor

de rooms katholieke kerk mogen ze als ze willen, maar voor de kerk van Christus nooit! In het

midden van die kerken die trouw zijn aan het gezag van Christus, is de Bijbel het enige wetboek en

de levende Jezus de enige wetgever. Zoals Christus de enige bron is van alle geestelijke wetgeving,

zo geeft Hij alleen autoriteit aan die wetgeving. Als we het bevel krijgen om te dopen, dan dopen we

niet omdat we een volmacht krijgen door een kerkenraad of een vergunning hebben gekregen van

een raadsheer of een pastorie, maar we dopen omdat Christus heeft gezegd: "Gaat dan henen,

onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen

Geestes (Mattheus 28:19)." Als we samenkomen om het brood te breken, is het niet in de naam van

een kerkgenootschap of een rechtbank, maar in de Naam van de Heere Jezus Christus. Als er enige

kerkbeoefening rust op gezag van Augustinus, Chrysostomus, Calvijn of Luther, of als u uw geloof

baseert op een of andere levende predikant en afhankelijk bent van de kracht van zijn geestelijke

inhoud, of overtuigingskracht van zijn betoog, dan plaatst u Christus uit Zijn juiste plaats. De reden

waarom we de geopenbaarde waarheid zouden moeten geloven, is omdat Jezus ervan getuigd heeft.

Zijn Woord is de grond van al onze theologie, want Hij is 'het Woord van God,' en Zijn vorstelijke

gezag is het argument voor gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
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