GEHEILIGD DOOR VERDRUKKING

In de mate dat de Heere ons genade geeft om voor Christus te lijden, om met Christus te lijden,
slechts in zoverre eert Hij ons. Verdrukkingen kunnen ons niet heiligen, behalve wanneer zij door
Christus worden gebruikt als Zijn hamer en beitel. Onze vreugden en inspanningen kunnen ons niet
gereed maken voor de hemel, zonder de hand van Jezus, die onze harten vormt, en ons voorbereidt
om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Onze smarten kunnen de melodie van
onze lofzang niet ontsieren; wij beschouwen ze als de bas van ons levenslied. Dit tranendal is
slechts de weg naar het betere land; deze wereld van ellende is slechts de springplank naar een

wereld van gelukzaligheid.
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