GEHEEL EN AL BEGEERLIIK

Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Hooglied 5:16

Geheel en al begeerlijk. Dat zijn woorden die duidelijk komen van iemand die totaal overweldigd
is door een sterke emotie. Het zijn geen gewone woorden die precies beschrijven wat er in het hart
leeft, maar meer een sluier die net genoeg laat zien van een gevoel dat eigenlijk niet te bevatten is.
Het is alsof die zin probeert het onuitsprekelijke uit te drukken, maar er bijna naar hijgt. Degene die
dit schreef, voelt zoveel meer dan woorden ooit kunnen overbrengen. Het is de uiting van een ziel
die zo vol bewondering is, dat hij of zij vindt dat het bijna onmogelijk is om die Geliefde te
beschrijven. Verloren in aanbiddende verwondering, laat die geest het beeld los en roept hij vol
vreugde uit: “Ja, alles aan Hem is geheel en al begeerlijk.” Dit zien we vaak terug bij ware heiligen; zij
ervaren de liefde van Jezus als overweldigend en overwelmend. Gelovigen zijn niet altijd kalm in hun
gedachten over hun Heere. Soms raken ze in vervoering, brandt hun hart, stijgen ze op met vleugels
als adelaars, en voelen ze iets wat ze niet kunnen uitleggen. Ze beleven iets wat ze niet kunnen
uitdrukken, zelfs als ze alle talen van mensen en engelen zouden beheersen. Misschien ervaar jij dat

ook wel eens.
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