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GEFUNDEERD

Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen

die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Korinthe 4:18

Alles te zamen genomen, mijn geliefde broeders en zusters in Christus, zie niet op de zichtbare

dingen. Ziet niet op uw goederen, alsof ze duurzaam waren. Wees er niet al te zeer mee Ingenomen.

Houd ze voor niets anders dan geleend goed, en niet voor iets, waarop ge enig recht zoudt hebben.

Wees er God dankbaar voor, maar stel ze niet te veel op prijs, want zij gaan zo spoedig voorbij.

Bouw uw nest in geen van deze bomen, want zij zijn alle voor de bijl bestemd, en eerlang zullen zij

worden geveld.

Zeg van geen enkele man of vrouw, of van geen geliefd kind, of van aards bezit, of wetenschap, of

arbeid, of eer: „Zij zijn mij veel waard". Laten zij weinig waard zijn voor u. Schat de gaven van God,

met Hemzelf vergeleken, zeer laag. Wanneer ge goederen bezit, tracht dan in die alle God te vinden,

en wanneer ge uw goederen verliest, verwissel dan slechts de woorden, en tracht in alles God te

vinden.

Want denk eraan: „De mens zal bij brood alleen niet leven, maar de mens zal leven bij alle woord,

dat uit de mond van God uitgaat". Ge moet niet leven bij het aardse goed, ge moet leven bij het

levende Woord van de levende God, en ge zult nooit volkomen gelukkig zijn, voordat ge dit doet.
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