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GEESTELIJKE ZEGENING

Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Efeze 1:3

Alle goedheid in het verleden, het heden en de toekomst schenkt Christus aan Zijn volk. In de

mysterieuze eeuwen van het verleden was de Heere Jezus de eerste Uitverkorene van Zijn Vader, en

Zijn verkiezing was ook belangrijk voor ons, want in Hem werden wij uitverkoren van voor de

grondlegging der wereld. Als de eniggeboren en geliefde Zoon van de Vader had Hij vanaf alle

eeuwigheid de rechten van het Zoonschap en Hij heeft ons in de rijkdom van Zijn genade door

aanneming en wedergeboorte eveneens tot zonen verhoogd, zodat Hij ons door Hem macht

gegeven heeft kinderen Gods te worden. Het eeuwige verbond, dat op borgtocht gebaseerd en door

een eed bevestigd is, behoort ons toe tot onze troost en zekerheid. In de eeuwigdurende

bepalingen van verkiezende wijsheid en almachtige verordening, was het oog van de Heere Jezus

voor altijd op ons gevestigd, en we kunnen ervan verzekerd zijn dat er in het plan der verlossing niet

één zin staat die strijdig is met het belang van Zijn verlosten. De heerlijke vleeswording van de God

des hemels, met al de verbazingwekkende minzaamheid en vernedering die daarmee gepaard ging,

behoort ons toe. Alle gezegende gevolgen van de volmaakte gehoorzaamheid, de volbrachte

verzoening, de opstanding, de hemelvaart of voorspraak, behoren ons toe door Zijn eigen gave. Zijn

heerschappij over overheden en machten en Zijn absolute majesteit in de hemel wendt Hij aan voor

het heil van degenen die op Hem vertrouwen. In de staat van Zijn verhoging staat Hij ons evenzeer

ten dienste als in de staat van Zijn vernedering. Hij Die Zichzelf voor ons heeft overgegeven in de

diepte van leed en dood, trekt Zich, nu Hij tot de hoogste hemelen verhoogd is, niet van ons terug.
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