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GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen… Matteüs 6:34

Toen je nog klein was, maakte je je nergens zorgen over. Anderen zorgden voor je: ze gaven je

eten, kleren en alles wat je nodig had. Maar als we ouder worden, gaan we ons vaak over van alles

zorgen maken. Waar maak jij je wel eens zorgen over? Misschien over een toets op school, over ziek

worden, over vrienden, over verhuizen of naar een nieuwe school gaan. Sommige mensen denken

veel na over hun toekomst of voelen zich nog schuldig over iets uit het verleden. Eigenlijk kunnen

we ons over bijna alles zorgen maken! Iemand heeft ooit gezegd: “Zorgen maken is als in een

schommelstoel zitten – je beweegt wel, maar je komt nergens.” We weten dat piekeren niets oplost,

maar toch doen we het allemaal weleens. Dominee Spurgeon, een man die mensen over God

vertelde, had veel om voor te zorgen. Hij had een groot weeshuis met wel vijfhonderd kinderen! Kun

je je voorstellen hoeveel eten en kleding daarvoor nodig was?

Hij had ook een school met honderd studenten. Sommige studenten hadden niet genoeg geld voor

eten of kleding, dus daar moest Spurgeon ook voor zorgen. En er waren zeventien oudere mensen

die in huizen woonden die de kerk verzorgde. In die tijd kregen ouderen geen geld van de overheid,

dus ook dat kostte veel geld! Op een dag sprak Spurgeon met een Amerikaanse vriend. De man

luisterde naar alles waar Spurgeon voor moest zorgen en vroeg verbaasd: “Bent u niet bang dat het

allemaal misgaat? Hoe kunt u zo rustig blijven terwijl u voor zoveel mensen moet zorgen?” Spurgeon

keek hem aan en glimlachte. Hij zei: “Nee hoor, ik maak me geen zorgen. De Heere is een goede

bankier! Ik vertrouw Hem. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten – waarom zou ik me dan

zorgen maken?” Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Jezus zei iets soortgelijks in de

Bijbel: “Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo

bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?” Daarom zegt Jezus ook: “Wees dan niet

bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft

genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Matteüs 6:30, 34)
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