Het Spurgeon Archief

, : . Pagina: 1
Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken

GEEN VREUGDE DIE GROTER IS

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs. Spreuken 11:30

Broeders en zusters, ik bid dat u het Evangelie van Jezus Christus predikt, voor uw eigen bestwil.
Vertrouw erop - uw eigen geestelijke kracht zal enorm worden versterkt door uw liefdeswerk en uw
ijver voor de dienst van Christus. Ik heb opgemerkt dat het een onveranderlijke thermometer is om
het geestelijk leven in het hart van een mens te meten. Of hij iets doet of niet doet voor Christus zal
blijken uit zijn leven en zijn gesprek. Hebt u ooit de vreugde gevoeld van het winnen van een ziel
voor Christus? Als dat zo is, hebt u geen ander argument nodig om te proberen de kennis van Zijn
Naam te verspreiden onder elk schepsel. Ik zeg u, er is geen grotere vreugde als iemand in de
hemel naar uw hand grijpt en zegt: ‘Door uw toedoen ben ik van de duisternis naar het licht gekeerd,
gered van dronkenschap, afgebracht van de grootste ondeugden, hu mag ik mijn Heiland
liefhebben en dienen. Wat is het een vreugde om uw geestelijke kinderen om u heen te zien en te
zeggen: 'Hier ben ik, samen met hen die Gij Mij gegeven hebt'.
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