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GEEN VREEMDE VOOR DE ROEDE

Hij reinigt haar, opdat zij meer vrucht voortbrengt." Als u vruchten voortbrengt, zult u verdrukking

moeten doorstaan. Maar deze verdrukking bewerkt zulke kostbare resultaten, dat de christen die er

het onderwerp van is, moet leren zich te verblijden in verdrukkingen, want zoals zijn verdrukkingen

overvloedig zijn, zo zijn zijn vertroostingen overvloedig door Christus Jezus. Wees gerust, als je een

kind van God bent, zul je geen vreemde zijn voor de roede. Vroeg of laat moet elke goudstaaf door

het vuur. Je zult bevrijd worden van het vastklampen aan het heden, en je zult verlangen naar de

eeuwige dingen die zo spoedig aan je geopenbaard zullen worden.
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