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GEEN VLEK OF RIMPEL

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets

dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:27

De heiligste mens, degene die het meest van onreinheid bevrijd is, heeft altijd de gevolgen van de

zonde het meest gevoeld. Hij wiens klederen het witst zijn, zal het beste de vlekken daarop zien. Hij

wiens kroon het helderst schijnt, zal weten als hij een juweel verloren heeft. Hij die het meeste licht

in de wereld verspreidt, zal altijd in staat zijn zijn eigen duisternis te ontdekken. De engelen in de

hemel bedekken hun aangezicht en de engelen van God op aarde, Zijn uitverkoren volk, moeten hun

aangezichten altijd bedekken met nederigheid als zij eraan denken wie zij waren. Als u neerwaarts

groeit in nederigheid, streef er dan ook naar opwaarts te groeien door in gebed een nabij leven met

God te hebben en een intiemere gemeenschap met Jezus. Hebt u ooit nagedacht over de liefde die

Christus u zal openbaren als Hij u zal voorstellen zonder vlek of rinpel, of iets dergelijks, voor de

troon van Zijn Vader? Wel dan, sta er eens bij stil en bedenk dat Hij u nu evenzeer liefheeft als Hij u

dan zal liefhebben; want Hij zal voor altijd Dezelfde zijn als Die Hij nu is, en Hij is nu Dezelfde als Die

Hij altijd zal zijn. 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo zal ook Ik u liefhebben.’ Een hogere graad

van liefde kunnen we ons niet voorstellen. De Vader heeft Zijn Zoon oneindig lief en ook vandaag,

gelovige, heeft de Zoon van God u lief.
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