GEEN VERDRIET MEER

De stem van de wenende zal niet meer gehoord worden. Jesaja 65:19 (Eng. vert. NKJV)

De verheerlijkten zullen niet meer wenen, want al het verdriet dat ooit bestond, is daar voorbij.
In de hemel bestaat geen verbroken vriendschap, geen armoede, geen gevaar, geen vervolging of
laster. Daar is geen pijn, geen rouw en geen dood. Daar zul je niet meer wenen, omdat je volkomen
geheiligd zult zijn — zonder zonde, zonder gebrek, volmaakt naar het beeld van je Heiland. Wie niet
meer zondigt, hoeft ook niet meer te treuren. Je zult niet meer wenen omdat je niet meer hoeft te
vrezen voor plotselinge veranderingen. Je mag weten dat je eeuwig veilig bent, vrij van zonde,
geborgen in God. Je zult ontelbare eeuwen voorbij zien gaan, maar de eeuwigheid zal niet ten einde
komen; en zolang de eeuwigheid voortduurt, zal jouw vreugde en onsterfelijkheid daarmee
samengaan. Je zult voor altijd bij de Heere zijn. Je zult ook niet meer wenen omdat al je verlangens
vervuld zijn. Niets zal je ontbreken. Alles — je ogen en oren, je hart en handen, je denken en voelen,
je hoop en verlangen — zal volmaakt verzadigd zijn in Hem. Al zie je nu slechts een glimp van wat
God bereid heeft voor wie Hem liefhebben, weet dan dat je al overvloedig gezegend bent. De
vreugde van Christus zal straks oneindig en volmaakt in je zijn. Deze hemelse vrede wacht op jou, en

het is misschien dichterbij dan je denkt. Troost elkaar met deze woorden!

Gebed: Vader in de hemel, ik dank U dat er een dag komt waarop U alle tranen voorgoed van mijn
ogen zal afwissen. Help mij nu al te leven in dat vertrouwen, zodat ik ook anderen met deze

woorden mag troosten. Amen.
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