
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

GEEN REDEN OM TE BLOZEN

Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult

niet te schande worden. Jesaja 54: 4

Wij zullen ons niet schamen voor ons geloof. Mensen met kritiek kunnen de Schriften aanvallen

waarop we ons geloof baseren, maar elk jaar zal de Heere het steeds duidelijker maken dat er in Zijn

Boek geen fout, geen overmaat en geen verzuim is. Het is geen schande om een ​​eenvoudige

gelovige te zijn; Het geloof dat alleen naar Jezus kijkt is een eerbetoon aan het hoofd van een mens

en beter dan een ster op zijn borst. We zullen ons niet schamen voor onze hoop. Het zal zijn zoals

de HEERE gezegd heeft. We zullen worden gevoed, geleid, gezegend en rusten. Onze Heere zal

komen, en dan zullen de dagen van rouw zijn beëindigd. Wat zullen we de Heere prijzen, die ons

hoop gaf en ons gaf wat we hebben gehoopt! Wij zullen ons niet schamen voor onze liefde. Jezus is

voor ons geheel liefelijk, en nooit zullen we ons schamen, nooit zullen we hoeven blozen omdat we

onze harten aan Hem hebben toevertrouwd. Het gezicht van onze glorieuze Geliefde zal de meest

enthousiaste aanhankelijkheid aan Hem rechtvaardigen. Niemand zal de martelaars de schuld geven

omdat zij voor Hem te sterven. Als de vijanden van Christus met eeuwige minachting bekleed zijn,

zullen de liefhebbers van Jezus worden vereerd door alle heilige wezens, omdat zij voor Christus

gekozen hebben, in plaats van de schatten van Egypte.
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