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GEEN ONKRUID, MAAR BLOEMEN

Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid

onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid. Kolossenzen 1:27

Christus in u wil zeggen dat u vervuld bent van Christus. Het is wonderlijk dat, als Christus in u

komt, Hij u steeds meer in beslag gaat nemen. Hebt u ooit het verhaal gehoord over die man wiens

tuin alleen maar onkruid voortbracht, tot hij tenslotte een bloem in zijn tuin zag staan die hij nog

nooit eerder had gezien en die bijzonder goed groeide? Het verhaal gaat dat hij een handvol zaad

van die bloem in zijn overwoekerde tuin zaaide en die toen aan zijn lot overliet. Hij sliep en stond

weer op en wist niet hoe het zaad groeide tot hij op zekere dag weer naar de tuin toeging, en wat hij

zag, verbaasde hem zeer. Hij wist dat het zaad een prachtige bloem voort zou brengen en hij ging

eens zien wat ervan terechtgekomen was. Van wat hij zag, had hij zelfs niet kunnen dromen: de hele

tuin stond vol met die bloemen. Die bloemen hadden alle onkruid verdrongen; waar hij ook keek,

overal zag hij de prachtige kleuren van die zeldzame bloem en overal rook hij die heerlijke geur die

de bloemen verspreidden. Christus is die beroemde plant. Als Hij in de aarde van uw ziel gezaaid

wordt, zal Hij geleidelijk aan de wortels van het onkruid en de giftige planten verdringen, totdat

uiteindelijk alleen Christus daar nog maar te vinden is. God geve dat dit beeld ook op ons van

toepassing zal zijn, dan zal ons hart een lusthof zijn.
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