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GEEN ONBELANGRIJKE DINGEN

Het betaamt christenen dat zij geen belangrijke dingen als onbelangrijk beschouwen. Want, lezer,
elk gebod van Christus is voor ons als dienaren belangrijk. Het is niet essentieel voor onze redding –
want we zijn reeds gered; dat is niet de vraag die we voor ons hebben. Maar als we gered worden en
dienstknechten van Christus zijn, is elke bevelvoering die van de grote Kapitein komt belangrijk voor
elke soldaat. Het maakt niet uit of het een eenvoudig iets is, we hebben gewoon niet het recht om
het te veranderen. Wat zou de rechtbank tegen een van de soldaten zeggen die, na een bevel van
een kapitein te hebben ontvangen, zou zeggen: "Wel, ik vond het niet echt belangrijk?" Er zou
gezegd worden, "Zet hem uit het regiment, er is geen discipline in het leger wanneer soldaten hun
orders bekritiseren." Zo is het ook met het bevel van Christus. We hebben niet het recht om
bijvoorbeeld een sacrament onbelangrijk te noemen door te zeggen: "Wel, het is geen hoofdzaak."
Wie heeft u dat verteld? Als Jezus het gebiedt, gehoorzaam het dan, als het de wil van de Heere is,
haast u dan om de verordening van de Meester te houden.
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