GEEN GEDACHTEN TEN KWADE

En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen

tot hun landpale. Jeremia 31:17

Als we door beproevingen diep terneergeslagen zijn en als ons geweten ons aanklaagt dat er
redenen zijn dat de Heere met ons twist, dan fluistert de vijand: ‘De Heere heeft gedachten ten
kwade over u en Hij zal u voor altijd verwerpen.’ Nee, geliefden, dit zijn geen gedachten ten kwade.
Hoewel de Heere uw zonden haat, haat Hij u niet. Hoewel Hij de vijand van uw dwaasheden is, is Hij
uw trouwe Vriend; ja, Hij is waarlijk uw Vriend omdat Hij tegen uw zonden vecht. Hij wil dat u rein
en heilig bent, en daarom baadt Hij u in de rivieren en doopt u in het vuur. Hij kastijdt u niet in
toorn, maar in Zijn verbondsliefde. De hardste slag die Hij ooit Zijn kind toebracht, werd uitgevoerd
door de hand van liefde. U mag dan s morgens van uw bed opstaan om gekastijd te worden en
voordat u’s avonds in slaap valt, pijn lilden onder de roede, toch bent u, nee, des te meer, een
geliefd kind. God heeft geen gedachten ten kwade over Zijn uitverkorenen; Hij heeft er geen

behagen in ons te bedroeven, maar om ons te behouden.
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