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GEEN GEBREK

Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord

van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. 1 Kon. 17:16" Jij, waarde lezer, hebt

dagelijkse behoeften, en omdat die er zo vaak zijn, ben je geneigd te vrezen dat de pot met meel op

een dag leeg zal zijn, en de kruik met olie zal ontbreken. Wees er zeker van dat, volgens het Woord

van God, dit niet het geval zal zijn. Elke dag, al brengt hij zijn moeilijkheden, zal zijn hulp brengen;

en al zou je meer jaren leven dan Methusalem, en al zou je evenveel nood hebben als het zand der

zee, toch zal Gods genade en barmhartigheid al je nooddruft doorstaan, en je zult nooit een

werkelijk gebrek kennen.
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