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GEEN BEPERKINGEN

Wie oprecht zijn, zullen het goede erven. Spreuken 28:10

Het boek Spreuken is ook een boek van beloften. Beloften zouden spreekwoorden moeten zijn
onder het volk van God. Dit is een heel opmerkelijk spreekwoord. Je bent gewend te denken dat je
in de toekomst al het goede zult verkrijgen, maar hier wordt je verteld dat je het bezit. De
boosaardigheid en sluwheid van onze vijanden kunnen je niet te gronde richten. Ze zullen in de kuil
vallen die ze zelf hebben gegraven. Je erfdeel is zo nauw met je verbonden dat je het wel moet
ontvangen. Evenmin kun je zo ver van de weg afdwalen dat je het kwijtraakt. Maar wat heb je nu? Je
hebt een rein geweten dankzij het kostbare bloed van Jezus. Je hebt de liefde van God, die
onveranderlijk is. Je hebt in alle tijden van nood de kracht van God door het gebed. Je hebt de
voorzienigheid van God die over je waakt, de engelen van God die je dienen en bovenal de Geest
van God die in je woont. In feite zijn alle dingen van jou. Of het nu de tegenwoordige of de
toekomende dingen zijn, ze zijn allemaal van jou. Jezus is van jou. Ja, de goddelijke Drie-eenheid is
van jou in eenheid. Halleluja. Wees niet bedroefd, wees niet karig en verslap niet, want je bezit al het
goede. Leef van je God. Verheug je de hele dag in Hem. O Heilige Geest, help mij!
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